Zing mijn ziel!
Heinkenszand, zondag 29 augustus 2021

Welkom / mededelingen
Ontsteken Tafelkaarsen onder het zingen van Lied 277
Intochtspsalm 146: 1 en 3 ‘Zing, mijn ziel’
Groet en bemoediging
Inleiding bij deze dienst
Kyriegebed met gezongen Kyrie uit Taizé Lied 301 g
Gloria met Lied 885: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw’
Gebed van de zondag

Voorganger: Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Heilige Geest, adem die doet leven,
helper in onze nood,
trooster voor de bedroefden,
Allen: kom en woon in ons.
Voorganger: Heilige Geest, kracht voor de moedelozen,
die onze zwakheid wegneemt,
die ons doet opstaan uit onmacht,
Allen: kom en woon in ons.
Voorganger: Heilige Geest, die onze solidariteit bezielt,
die de volkeren verenigt,
die ons doet uitzien naar het Rijk Gods.
Allen: kom en woon in ons.
Voorganger: Heilige Geest, die ons verbindt met Jezus Christus,
die ons vreugde schenkt om het Evangelie,
die ons opent voor de grenzeloze liefde van de Vader,

Allen: kom en woon in ons.

Voorganger: Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Allen: Amen.

Kaarsen voor de kinderen/jongeren worden aangestoken door de
ouderling van dienst

Aandacht voor de kinderen met een filmpje



Lezingen:

Schriftlezing: Psalm 42: 1 - 12

Antwoordlied: ‘Prijs de Heer, mijn ziel’ uit Taizé Lied 103e (3 keer)
Lezing: Mattels 22: 35 - 40

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 910: 1 en 2 ‘Soms groet een licht van vreugde’

Wij gedenken Adriaan Walhout en Christina Maatje Dees - Pleijte
Ter nagedachtenis Lied 416: 1 en 3

Gebeden:
Dankgebed
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied: Lied 103: 1 en 3 ‘Zegen, mijn ziel’

Heenzending en zegen



